
Op weg met het Jodendom 
 
Dode Zee Rollen 

Het is 77 jaar geleden dat een van de meest belangrijke 

archeologische  vondsten  in de wereld werd gedaan: de Dode Zee 

Rollen. Bedoeïenherders liepen met hun kudde geiten in de buurt van 

de Dode Zee, bij een plaats die we nu kennen als Qumran. Toen lag 

Qumran nog onder het zand van vele jaren. Een van de geiten ging 

er vandoor en de herders gooiden met steentjes om haar weer terug 

te jagen. Een van de steentjes viel  in een grot die we nu kennen als 

grot 1. En ze hoorden iets breken. Twee herders kropen op handen 

en voeten de grot in en vonden acht bolle stenen vaten met daarin 

leren bundels. Ze brachten hun vondst naar een antiekhandelaar in 

Bethlehem, die raadpleegde een Assyrische  handelaar en monniken 

uit een klooster in Jeruzalem. Noch de bedoeïenen, noch de 

handelaar, noch de monniken wisten wat ze gevonden hadden. Een Aramese handelaar 

nam contact op met een Joodse archeoloog, professor Eleazar  Sukenik. In die tijd 

regeerden de Engelsen over het mandaatgebied 

Palestina, zij hadden Jeruzalem  verdeeld in wijken 

die afgesloten waren met prikkeldraad.  Sukenik ging 

naar een van de prikkeldraad barrières en de 

handelaar liet hem door deze barrière een rol zien. 

Eerst dacht hij nog dat het fake was, maar hij twijfelde 

en ging samen de Aramese handelaar door een zeer 

onrustig gebied met de bus  naar Bethlehem en las 

daar een van de rollen, waarschijnlijk de Jesajarol en 

zag dat het prachtig Hebreeuws was. De Verenigde 

Naties praatten toen over de bestemming van 

Palestina. Het waren spannende tijden.  Sukenik 

aarzelde eerst, hij was helemaal alleen, en kon met 

niemand overleggen maar kocht toch een paar rollen. 

En toen hij ze thuis zat te bestuderen besloot de VN 

om Palestina te verdelen in een Joodse en Arabische 

staat.  Zo vierde Sukenik het begin van Israël en de 

vondst van de rollen, die bewijzen dat 2000 jaar eerder er ook Joden woonden in het land. 

Uiteindelijk vonden de Bedoeïenen en archeologen 11 grotten. En die arme rollen, die 20000 

jaar in een droog klimaat beschermd waren tegen vernietiging overleefden nauwelijks de 

stommiteiten en hebzucht van de Bedoeïenen, archeologen en diverse handelaars. Sinds 

1967 beheert Israël een groot deel  van de boekrollen, de rollen zijn in te zien op de site.  

www.deadseacrolls.org.il . Israël vindt dat iedereen in de wereld de rollen moet kunnen 

bestuderen.  
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Plaatjes: professor Sukenik en een fragment van Genesis 1 

Bronnen: De Dode Zeerollen van het Drents museum en het Hebreeuwse leerboek  Agada shel Safah van Mazel 

Cohen 


